
In de Week gelegd 33-25, 10-08-2025, Licht en leven 

Wijsheid 18,6-9; Hebreeën 11,1-2. 8-19; Lucas 12,32-48   

 

Ieder ervaart in zijn leven duisternis, doorgaans verdragen wij het slecht 

wanneer het licht uitblijft. Hoe houd je het vol zonder perspectief of 

uitkomst? Velen van ons zijn bang voor en ín het donker. Dat sommigen het 

donker juist zoeken, klinkt daarom onheilspellend; voorbeelden echter te 

over. Zo hebben in het Midden Oosten de machten van de duisternis zich 

ingegraven om ieder licht te doven en elk begin van vrede in bloed te 

smoren. Murw door honger en angst zoeken mensen daar een begin van licht 

en leven.   

 

De eerste lezing vandaag uit het Bijbelboek Wijsheid begint met ‘een nacht die onze vaderen 

bekend was gemaakt’. Dit betreft de achtste plaag die Mozes had aangekondigd, de duisternis 

waarmee de Hemel farao wilde pressen het joodse volk te bevrijden uit de slavernij. Wíj 

weten hoe het verhaal afliep, maar de mensen in kwestie moesten zich vasthouden aan de 

hoop dat God zijn belofte gestand doet. Vertrouwen hierop  groeit in een ontvankelijk hart.  

Dit vraagt om overgave. 

 

Mooi dat Paulus de tweede lezing begint met de vraag: ‘Wat is het geloof?’. Hij antwoordt: De 

vaste grond van wat wij hopen. Hoop als ‘aanjager’ van geloof, dat ons overtuigt van de 

werkelijkheid van onzichtbare dingen. Hoop helpt ons te ontsnappen aan het duister. Luister 

daarom naar de stem van je hart. Paulus noemt de mensen die geloven in Gods woord 

passanten op aarde die zoeken naar een vaderland. Dit vinden wij in God, Hij schaamt zich 

niet voor ons en heeft de macht om doden tot leven te wekken. Hij heeft voor ons zelfs een 

stad gebouwd. Daar mogen wij wonen. 

 

Toekomstmuziek? Ook al is het donker, Jezus bemoedigt ons: 

Weest niet bevreesd: het heeft Uw Vader behaagd u het 

Koninkrijk te schenken. Hij vervolgt: verkoop je bezit, geef het 

aan de armen, dan verwerf je je een schat in de hemel. Het 

nieuwe vaderland begint waar mensen het duister loslaten. 

Afgelopen weekend liet een miljoen jongeren zich met paus 

Leo in Rome inspireren door deze woorden. Velen in onze tijd 

zijn arm in geloof en zoeken een weg uit het duister. Jezus 

wijst een weg van hoop naar een nieuw vaderland. En daar bewaart  

God voor ons een schat van licht en leven.   


